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Bondjsleiding

Bondsleider: Bram Janssen (0479 09 27 98)
Secretaris: Lisa Braeken (0487 46 87 94)
Penningmeester: Stan Kwanten (0477 67 09
29)

Proost/K-trekker: Jan Mertens

Banleiders

Leeuwkes: Martijn Ceyssens (0496 69 07 55)
Jong-Knapen: Tuur Vandewal (0470 70 75
26)

Knapen: Lennert Vandersteegen (0470 50

06 65)
Jong-Hernieuwers: Stef Monnens (0460 96
00 56)

Leiding

Leeuwkes

Banleider Martijn Ceyssens
Leider Cas Jaeken

Leider Toon Claes
Hulpleider Philippe Rijken
Hulpleidster Hanne Brouns

Jong-Knapen

Banleider Tuur Vandewal
Leider Dieter Goyens

Leider Stan Kwanten
Hulpleider Wannes Ceyssens

Knapen
Banleider Lennert Vanderstegen
Leider Lisa Braeken

Jong-Hernieuwers
Banleider Stef Monnens
Leider Joren Swennen

Hernieuwers
Bram Janssen
Lowie Claes
Jochem Plas
Joren Swennen

Functies

Uniformen & T-shirts: Tuur Vandewal
(0470 70 75 26)

’t Kalderke: Stef, Stan, Martijn

PR/Sociale media/website: Lisa, Joren,
Dieter, Stef, Wannes

Materiaalmeesters: Jochen, Philippe,
Lennert, Toon

Redactie Heikleuter: Bram, Lowie, Hanne

Spaghetticomité: Stan, Hanne, Philippe,
Joren, Wannes

Jeugdraad: Bram, Martijn, Dieter, Lennert
Mooimakers-verantwoordelijke: Cas
EHBO-verantwoordelijke: Hanne
Bree(K)-Uit Fuif: Bram, Stef, Toon

Notulist: Lisa




Beste KSA'ers en ouders,

Het moment waar we allemaal naar vitkijken is eindelijk daar: kamp incoming!
De leiding is druk in de weer om alles in gereedheid te brengen voor een week die je
niet snel zult vergeten.

In dit kampboekje vind je alle info die je nodig hebt: wat je moet meenemen, waar je
moet zijn, en vooral... wat voor avontuur er op je wacht. Alles staat erin zodat jullie
zonder stress aan deze topweek kunnen beginnen.

Dit jaar gaan we er harder voor dan ooit. Of je nu een Leeuwke, Jong-Knaap, Knaap
of Jong-Hernieuwer bent — voor iedereen hebben we een programma vol
vitdagingen, actie en fun klaarstaan. Samen met de leiding duiken we vol gas in
nieuwe avonturen, bouwen we vriendschappen uit en maken we herinneringen die
nog jaren blijven plakken.

Wij zijn er helemaal klaar voor om er een keihard episch kamp van te maken.
Jullie ook? Laat het aftellen maar beginnen!

Tot snel, cowboys, avonturiers en helden in de dop!

Groeten,
De leiding

9177784



Met wie ben je samen onderweg?

Samen op weg is gedurende een lange weg bij elkaar zijn, allemaal bijeen.
Samen op weg is soms ook een lelijk woord, een lang gezicht, moe, saai of boos of soms heel
verdrietig.
Maar samen op weg is ook samen een stukje 'ik' weggeven en klein worden van al die ‘jij’'s.

Misschien is er dan één jij op wie ik veel te zeggen heb, misschien
kan ik jou niet goed luchten.
Maar omdat ik voel dat het goed is, dat we op dat moment
verdraaid dicht bijeen zitten, wil ik altijd weer proberen voor jou een vriend te zijn.

Samen zijn we ook pelgrims van hoop.
Hoop op keitoffe activiteiten, leuke tochten of zelfs fijn gaan zwemmen.
Als je met de jeugdbeweging samen op kamp gaat en je zou daar geen vriendjes hebben
dan, dan denk ik dat het kamp maar saai zou zijn.
Maar langs de andere kant als je wel vriendjes of vriendinnetjes zou hebben op kamp die
allemaal fijn meedoen dan denk ik dat het kamp reuze tof wordt.
En als je dan samen onderweg bent met je vriendjes, vriendinnetjes dan denk ik dat je alles
veel toffer en plezanter vindt.

Wens jullie allemaal een heel fijn kamp toe.
Jullie proost Jan




acTwiteiTen

Al onze activiteiten gaan door, zelfs bij slecht weer. Kleed je dus steeds naar het weer. Doe
NOOIT je beste kleren aan naar een activiteit maar wel kleren die tegen een stootje kunnen.
Probeer steeds je uniform te dragen naar alle activiteiten (sjaft, hemd of T-shirt), de leiding
doet dit ook.

Als je met vragen zit of gewoon wat meer informatie wilt hebben over de activiteiten, kan
je altijd terecht bij de banleiding. Voor meer informatie kan je ook steeds de bondsleiding
contacteren.

IWEMMEN — ZATERDAG 2 AUGUSTUS 2025

Op deze dag gaan we zoals elke zomer met zijn allen zwemmen bij Wilhelm Tell in
Opglabbeek (q?hankelijk van het weer). Gelieve aan de banleiders te laten weten als je
meekomt voor zondag 27 juli.

We komen samen aan het lokaal om 10u

Meenemen: €5,00, je zwemgerief, een lunchpakket, zonnecréme, je drinkbus én je uniform!

ROOT LEGERKE! ~ WOENSDAG ] AUGUSTUS 202

Naar onze traditie spelen we zoals elk jaar op de laatste zaterdag van het KSA-jaar samen
groot-legerke in de Opoeterse bossen. De Jong-Knapen, Knapen en Jong-Hernieuwers
vertrekken om 10u met de fiets richting ons ontmoetingspunt, de brasserie van ‘Camping
Zavelbos’. De Leeuwkes gaan met de auto. Voor de Leeuwkes-ouders die kunnen rijden: de
leeuwkes spreken om 10u20 af aan het lokaal om te vertrekken en om 15u40 terug aan de
brasserie. Om 16u zijn we terug aan het lokaal.

Meenemen: een rugzakje met een lunchpakket, wat tussendoortjes en water, een fluohesje,
je fietshelm. Eventueel wat zonnecréme en insectenspray. Trek je uniform, stevige
schoenen en een lange broek (teken!) aan!



Waar, hoe(laat), vervoer?

Op dinsdag 1 juli laden we met de leiding de containers. Jullie kunnen dan de koffers van

jullie KSA'ers tussen 14u en 17v brengen, zodat deze met de containers naar de

kampplaats vervoerd kunnen worden. Als dit niet lukt, neem dan contact op met de

banleider van jullie zoon of dochter.

Dit jaar gaan we op kamp in Pelt! (Nulenstraat 50)
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Ban Datum van vertrek Uur van verzamelen aan | Vervoersmiddel
lokaal

Jong- hernieuwers Vrijdag 4 juli 10u00 Fiets

Knapen Zaterdag 5 juli 10u00 Fiets

Jong-knapen zondag 6 juli 10u00 Fiets

Leeuwkes Zondag 6 juli 10u30 Auto

De bezoekdag vindt plaats op zaterdag 12 juli. Ouders, vrienden en familie van onze

kampgangers zijn dan vanaf 16u00 welkom. De Leeuwkes mogen na afloop met hun

ouders mee naar huis. De rest blijft nog een dag langer op de kampplaats en vertrekt op

zondag 13 juli naar huis. Rond 18u00 zal iedereen weer terug zijn bij het KSA-lokaal

Bagage afhalen zal gaan op dinsdag 15 juli tussen 14u00 en 17u00. Als dit niet lukt, neem

dan contact op met de banleider van jullie zoon of dochter.

Inschrijven kan sinds dit jaar via ons leden platform Ravot. Dit kan je vinden op de app/

site Ravot of via deze link: https://ravot.ksa.be/leden/activiteiten/2025/groot-kamp-pelt-
2025/2ectf7e3-ac28-4348-b3c4-dd8a93480a88.

Inschrijven kan tot en met zondag 22 juni.



Post
Krijg jij graag post van thuis, opa, oma, je liefje, ...? Of kan je je ouders gewoon echt niet
missen? Laat dit adres dan zeker achter!

KSA Frisse Heikracht Bree
[Naam van uw kind]
Nulenstraat 50

3910, Neerpelt

Wat kost het nu eigenlijk?

De prijs van ons groot kamp bedraagt €150 voor het eerste kind dat u inschrijft. Vanaf het
tweede kind kost het €145. U kan in cash betalen bij de banleiders of het geld overschrijven
op ons rekeningnummer BE43 0011 8689 2101 met vermelding van: ‘[naam van uw kind] +
groot kamp 2025’ Of via de QR-code op ravot!

Identiteitskaart of 1SI+-kaart
We vragen ook dat de ouders de elektronische identiteitskaart of een ISI+-kaart meebrengen

of meegeven aan hun kind. Dit is verplicht! Deze worden bij vertrek opgehaald en worden
door de leiding bijgehouden gedurende het hele kamp. Als u toch de identiteitskaart bent
vergeten thuis dan zal de gehele ban wachten tot de leiding hiervan de identiteitskaart heeft
ontvangen.

Is groot kamp fiscaal aftrekbaar?
Ouders kunnen de kosten voor de opvang van kinderen jonger dan 14 jaar inbrengen als

vermindering van het belastbaar inkomen. Om deze kosten te kunnen aftrekken, moeten
jullie beschikken over een bewijs. Indien u dit bewijs wilt, gelieve onze penningmeester Stan
te mailen op: stankwanten@gmail.com. Gelieve het rijksregisternummer van uw kind en de
betalende ouder/voogd dan te vermelden in de mail. Dit kan aangevraagd worden tot
1/09/2025, zo kunnen wij ons KSA-jaar makkelijker afsluiten om het nieuwe in september te
beginnen.

Terugbetaling ziekenkas
Een aantal mutualiteiten biedt de optie om het kamp voor een deeltje terug te betalen. Als u

dit wilt, gelieve het bewijs dat voor uw ziekenkas moet ingevuld worden af te drukken en mee
te geven aan de leiding op de vertrekdag. U ontvangt dan het ingevuld bewijs terug na het
kamp.

Meer info
Bij vragen over het kamp, aarzel niet om contact op te nemen met de banleiders of met

iemand van de bondsleiding. (Onze contactgegevens staan aan het begin van dit boekje.)

Noodgevallen
Het is niet altijd gemakkelijk om je kind te laten meegaan op kamp. Wij kunnen echter alleen

de beste zorgen verzekeren om u gerust te stellen... Wanneer er zich een noodgeval moest
voordoen thuis kan u Bram steeds bereiken op zijn GSM (0479 09 27 98). Andere

contactgegevens vindt u ook terug aan het begin van dit boekje.



TIP: Kijk je koffer goed na vooraleer je vertrekt! Gebruik deze lijst als een
handige checklist.

Slaapgeruef

Slaapzak en eventueel een
dekentje

Hoofdkussen met kussenovertrek
Pyjoma

Teddybeer

Zaklamp

Veldbed of luchtmatras

Eetgerei

Twee diepe gamellen,

Vork, mes, lepel

Een plastic beker met oor (warme
choco)

Een keukenhanddoek

Vaatdoeken of afwasborstels

GEEN wegwerp eetgerel'
Tip: Steek al je eetgerei in 1 zakje,
zodat alles bij elkaar zit

Kledlj

Een onderbroek voor elke dag + een
reserve

Voldoende kousen/sokken
Voldoende T-shirts of hemden
Dikke trui voor ’s avonds
Voldoende lange/korte broeken
Regenjas

Zakdoeken

Stevige schoenen en/of laarzen
Uniform (aandoen bij vertrek!!)
Sloffen of sletsen (dit is handig om
’s morgens en ’s avonds mee rond
te lopen op de kampplaats)
Zwemgerief

Wasgerlef

Voldoende washandjes en
handdoeken

Zeep

Shampoo

Haarborstel

Waskom

Bekertje

Tandenborstel en tandpasta
Zonnecréme
Anti-insectenspray (best anti-mug
& anti-teek)

Persoonlijke hygiéne

Anclere benodigdheden

Identiteitskaart of ISI+ kaart
(afgeven bij vertrek)

Drinkbus

(Leeuwkes niet) Fietsgerief (+ fiets
die in orde is!)

Pen, papier, enveloppen, postzegels
Boeken/stripverhalen

Een zak om vuile was in te doen
Rugzak

Eventueel medicatie (geef dit aan
de banleiding van uw zoon of
dochter en voorzie hen van
bijbehorende instructies)

Je goede humeur @



Wat nemen we NIET mee:

- Glazen flessen
- Zakmes (enkel voor KN en JH)
- Snoep

We begrijpen dat je als ouder je kind graag iets kleins in de koffer steekt als verrassing.
Een klein doosje met een snoepje voor iedere dag is dan ook oké. Wel vragen we
expliciet om niet hierin te overdrijven. Geen grote snoepzakken, chips, frisdrank,
pakken koeken... Ons team van koks staat elke dag klaar om lekkere maaltijden en
voldoende tussendoortjes te voorzien. De meeste koks zijn oud-leiding en komen als
vrijwilliger mee op kamp tijdens hun verlof. In ruil zijn de koks heel gelukkig met het

An

zicht van een dankbare KSA’er met een goede eetlust © .

- Alcohol en sigaretten/vape
- Waardevolle spullen (GSM, Ipad,...)

De Knapen en Jong-Hernieuwers mogen hun GSM meebrengen, maar die worden
afgegeven aan de leiding. In de avond krijgen ze even tijd om hem te gebruiken en
het thuisfront iets te laten weten. De jongere bannen laten hun gsm thuis. De leiding
houdt het thuisfront up-to-date en is bereikbaar bij noodgevallen. Zo kan iedereen
100% in het moment zijn en genieten van het buitenleven en de sfeer! Ook moedigen
we het wederzijdse sturen van briefjes en postkaartjes aan!



KernpTlero

Leeuwkes:

Beste toekomstige Romeinen,

Voor dit groot kamp reizen we terug naar de tijd van de Romeinen, het grootste rijk van de
klassieke oudheid. De Romeinen, je kent ze wel van de legendarische veldslagen, het
Colosseum, de uitvinders van aquaducten, beton, stichters van de stad Rome,...

Jullie zullen moeten proberen om echte Romeinse staatsburgers te worden. Maar om dat te
worden moeten jullie over een heleboel goede eigenschappen beschikken: veldslagen
winnen en gebieden veroveren, offers brengen aan de goden, Latijn leren spreken en ook
politiek voeren. Bijvoorbeeld: hoe je zelf keizer of senator kunt worden.

Laten we al eens beginnen met kennis te maken met de belangrijkste bewoners van dit Rijk.
Als eerste hebben we keizer Martinius Maximus Meridius. Hij is de keizer van het Romeinse
Rijk en heeft enorm veel macht en invloed. Hij houdt wel van een grapje, maar maak hem
niet kwaad, want hij kan je zomaar voor de leeuwen gooien of verbannen. Dit is de
machtigste man van het hele Rijk. Met hem kun je dus maar beter bevriend blijven.



Als volgende hebben we Philippus Minimus, hij is een senator en zit dus in de bestuursraad
van Rome. Hij is de beste raadgever van de keizer en helpt hem met het besturen van
Rome. Hij bezit ook een enorme hoeveelheid aan landgoederen en is daarmee misschien
wel de rijkste man van heel Rome (op de keizer na natuurlijk). Als je wilt weten waar je het
beste zaken kan doen dan moet je bij hem zijn want hij is overal van op de hoogte.

Vervolgens hebben we Cassius Pompeius, hij is een centurion in het leger en heeft over de
hele wereld gevochten: van Egypte tot Germanié Hij is echt overal geweest. Als legerleider
heeft hij een belangrijke functie binnen het Romeinse Rijk. Als het leger niet tevreden is,
gaan ze soms op zoek naar een nieuwe baas. Daarom is het heel belangrijk om de soldaten
tevreden te houden. Want ja... een volksopstand kan je echt wel missen hoor. Het heeft alle
velen keizers het leven gekost

Daarna komt Hannalora Celestina. Zij heeft speciale krachten, want ze staat in contact met
de goden. Ze is namelijk priesteres. Voor goed geluk moet je dus bij haar zijn. Zij kan aan de
hand van de vlucht van de vogels zeggen of je nu wel of geen geluk zult hebben in je leven.
Als je haar te vriend houdt, kan ze misschien een gebedje voor je doen om de goden gunstig
te houden. Zo heb je in het hiernamaals ook zeker en vast een mooi plekje. Stel je maar
eens voor dat je ruzie hebt met de goden...

En tenslotte hebben we Toonax. Hij is gladiator in het Colosseum, het grootste ouderwetse
stadion uit die tijd. Hierin worden Veldslagen nagespeeld, een gruwelijke plaats. Toonax
werd ooit gevangen genomen tijdens een veldslag in Germanié en in Rome als gladiator
gebruikt. Hij is misschien wel de beste zwaardvechter ter wereld en heeft al vaak gewonnen
Dat maakt hem een van de beroemdste mensen van heel Rome en omstreken. Maar pas
op, hij is niet zo lief als dat hij er uit ziet!

Kortom, jullie kunnen je dus best voorbereiden op een knotsgek avontuur doorheen de
oudheid. Hopelijk allemaal tot binnenkort.

Groeten jullie Caesar,

Martinius Maximus Meridius



Jong-Knapen:

Deze zomer stappen de Jong-Knapen in hun ruimtepak en gaan we op groot kamp, niet
zomaar ergens in een bos of een wei... maar recht de RUIMTE in!

Onze missie? Het verkennen van het onbekende!

We bouwen samen een eigen raketbasis en uiteraard ook een raket! Onderweg kruisen we
bizarre aliens, mysterieuze planeten en misschien zelfs een zwart gat of twee. Spannend?
Absoluut. Maar de JK’s zijn nergens bang voor!

Op het kamp beleven we de gekste maanmissies, en strijden we in galactische spelletjes.
We verzamelen sterrenpunten om de planeet Jupiter te bereiken en we ontdekken hoe het
leven eruitziet op Mars

Wees gerust, ook in de ruimte is er tijd voor ontspanning: we rusten uit onder een hemel vol
sterren en maken ruimte-snacks bij het kampvuur.

Dus: vergeet je tandenborstel, maar vergeet zéker je ruimtehelm niet!

Tot in de ruimte! @ <&
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WlLD WlLD PELT
~ KNAPEN |

Howdey knaapjes! &

Zet je schrap, trek je coolste laarzen aan en vergeet je hoed niet recht te zetten,
want dit jaar gaan we niet gewoon op kamp! we trekken naar het Wilde Westen
van Pelt!

Tijd voor stofwolken, saloons, duels bij zonsondergang en... een week vol
ongeziene avonturen!

Tijdens dit kamp zijn jullie geen gewone knapen meer, neen, jullie zijn officieel
gepromoveerd tot cowboys van KSA FH Bree. En geloof ons: het Wilde Pelt is
allesbehalve rustig. Sinds de beruchte Goudkoorts van 1864 is het dorp nooit meer
hetzelfde geweest. Bendes zwerven rond, bandieten houden de saloon gegijzeld,
en geruchten fluisteren over een legendarische schat diep onder de stoffige
prairie van Pelt-Noord...

Sheriff Lennert “de Snor” en zijn rechterhand Deputy Lisa “Lightning Lass”
hebben jullie hulp nodig. Alleen de stoerste, slimste en misschien ook een beetje
stinkendste cowboys kunnen deze missie tot een goed einde brengen.

Jullie moeten:

e 7Zwarte hoeden (de slechteriken) te slim af zijn
e De stad beschermen tegen losgeslagen kippen (lang verhaal)
e Duels uitvechten met waterpistolen bij zonsopgang



e En misschien zelfs... een cowboydans doen in de saloon (ja, echt)

Maar geen zorgen — met jullie moed, spierkracht en een flinke dosis kamervuil

' J

veroveren jullie Pelt als echte westernhelden.

Dus: zadel je paard (of fiets met opgepompte bandjes), oefen je beste "HOWDEY!"
tot de buren klagen,en pak je spullen voor een week vol cowboy streken!

Laat je niet vangen door bandieten, blijf uit de buurt van stekelige cactussen
(vooral die met naamplaatjes) en hou je laarzen droog in de modderige rivieren
van het Wilde Pelt.

Tot gauw op de prairie, cowboy!
De saloon wacht. De missie is begonnen. De legende... dat worden jullie.

Yeehaw! * I &
Groetjes van Sheriff Lennert & Deputy Lisa




Jong- hernieuwers

Welkom in San Corneelio, een klein, ogenschijnlijk rustig Italiaans dorpje genesteld tussen
de heuvels en wijnranken. Maar achter de vrolijke gevels en geurige pizzeria’'s schuilt een
duister geheim. Want San Corneelio wordt al generaties lang strak geleid door één machtige
familie: de Don Corneel-familie. Zij hebben het dorp stevig in hun greep, van het postkantoor
tot het pizzadeeg.

Maar dit jaar is er iets aan het verschuiven in de schaduwen van het dorp. De pizzasaus is
verdacht pittig. Geheime boodschappen verdwijnen spoorloos. En de dorpsvilag, hét
symbool van de macht van Don Corneel is gestolen. De straten fluisteren over onrust. Over
rebellie. Over... jullie.

Jullie zijn de maffia van San Corneelio. Niet de oude garde die de touwtjes in handen heeft,
maar een nieuwe generatie. Slimmer, sluwer, en klaar om de macht over te nemen. Genoeg
van de ijzeren controle van Don Corneel. Genoeg van de geheimzinnige regeltjes en
achterkamertjespolitiek. Dit is jullie moment. Tijd om op te staan, om de controle te grijpen
op jullie eigen manier.

Maar wees voorzichtig: de Don is niet van plan zijn macht zomaar op te geven. Hij vertrouwt
niemand. Overal loert gevaar. Verraders, dubbelspelers en familieleden met verborgen
agenda’s. En wie weet wie er écht achter de verdwijning van de vlag zit...

Het wordt een kamp vol intrige, geheime deals, pizzacomplotten en maffiaprestige. Wees
loyaal aan je team, speel het spel slim en laat zien wie de échte macht in San Corneelio
verdient.

Ps: Vergeet jullie geheime wapens niet mee te nemen op kamp =
In San Corneelio win je niet met spierballen, maar met stijl... en een vleugje bedrog.




